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Pinksteren - véél meer van God!
door Arie van der Stoep

Als er één gebeurtenis in de Bijbel is, die laat zien hoe je meer van God kunt zien en ontvangen,

dan is dat wel het Pinksterfeest.

In Handelingen 2 lezen we hoe gelovige Joden uit alle streken van de toenmalige wereld in Jerusalem

bijeen waren gekomen om het Joodse Pinksterfeest te vieren. (1) Terwijl ze ‘s morgens vroeg naar het

tempelcomplex stroomden, klonk plotseling vanuit de hemel het geluid van een geweldige windvlaag.

Dat verplaatste zich naar één bepaald huis. Iedereen haastte zich daarheen.

Vlammen

Er bleek daar een groep van zo’n 120 mannen en vrouwen bijeen te zijn. Groot was de verbazing van

de menigte, toen ze zagen hoe er plotseling op de hoofden van die mensen brandende vlammen

verschenen. Die sprongen over van de één op de ander. Wat was dát?

En het werd nog merkwaardiger! De groep in het huis bestond zo te zien voornamelijk uit eenvoudige,

inlandse Joden uit Galilea. Ze verkeerden in een toestand van uitbundige vreugde en de omstanders

hoorden hen God bejubelen en Hem prijzen. Je zou verwachten dat ze niet veel meer dan hun eigen

taal konden spreken. Maar plotseling hoorden ze hen met hun lofprijzing overgaan in allerlei talen uit

de streken waar de omstanders zelf vandaan kwamen. Ze waren stomverbaasd. Hoe kon dát?

Goddelijk ingrijpen

Sommigen spotten ermee: ‘Ach, ze zijn gewoon dronken.’ Maar dat was een wat al te gemakkelijke

verklaring voor deze buitengewone verschijnselen. Het leek meer op de een of andere goddelijke

manifestatie, een openbaring van Gods aanwezigheid.

En inderdaad! Eén uit de groep, Petrus, kwam naar voren en legde uit wat hier aan de hand was. Hij

verklaarde dat God overeenkomstig zijn belofte gekomen was met de kracht van zijn Heilige Geest en

die over hen had uitgestort. Door zijn toedoen was het, dat deze dingen gebeurden.

Hij legde uit dat dit kwam door Jezus. Dat Hij de Messias is en dat Hij was opgestaan uit de doden. Dat

door zijn lijden, sterven en opstanding het voor ieder die in Hem gelooft, mogelijk is om eveneens

vervuld te worden met de Geest van God. (2)

Gods kracht in je leven

Het geweldige is, dat dit ook voor vandaag geldt! Als Hij over je komt, kan God door Hem met grote

kracht in je leven werken, je tot een nieuw mens maken, je helpen om je moeilijkheden te overwinnen,

te leven als een echte discipel van Jezus en het einddoel te bereiken dat God voor je heeft bestemd. (3)

Door zijn komst krijgt je leven een diepte en perspectief, zoals anders onmogelijk zou zijn!

Dat is feest, Pinksterfeest, een feest van véél meer van Gods kracht in je leven! En God heeft dat voor

jou bestemd!



Uit de Bijbel:

(1) Handelingen 2:1-8.

En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een

geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er

vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en

zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest

het hun gaf uit te spreken.

Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; en toen dit

geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen

taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken,

Galileeërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

(Lees ook de rest van het verhaal in Handelingen 2:9-40).

(2) Handelingen 2:38-39.

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot

vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en

voor uw kinderen en voor allen, die veraf zijn, voor zovelen als de Heer, onze God, ertoe roepen zal (door

het Evangelie - AvdS).

(3) 1 Petrus 1:8-9.

Hem hebben jullie lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem geloven jullie, zonder Hem thans te zien, en

jullie verheugt je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar jullie het einddoel van het geloof

bereikt, dat is de zaligheid van de zielen.
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